DEBAT: QUEER OUDER WORDEN... EN JA!

Op zaterdag 2 november 2024 namen we deel aan dit debat dat werd georganiseerd in de bar
van de Nova-bioscoop in Brussel in het kader van het Pink Festival.

Er waren zoveel mensen dat je op de grond moest gaan zitten!

Het begon met een uitleg over generaties volgens geboortejaar:

- tot 1945, de stille generatie - niet vertegenwoordigd

- van 1946 tot 1963, de babyboomers &

- van 1964 tot 1978, generatie X, goed vertegenwoordigd

- van 1979 tot 1995, generatie Y, bekend als de millennials, in de meerderheid
- van 1996 tot 2008, generatie Z, ook aanwezig

- van 2009 tot 2023, de alfa-generatie, maar er was niemand jonger dan 16 jaar
- en van 2024, de béta generatie, de toekomst!

Toen kwamen de onderwerpen in een snel tempo en het was fascinerend.

Wat doe je als je oud en afhankelijk wordt?

In Frankrijk kent GreyPride haar labell toe aan LGBTQIA+-vriendelijke Ehpad (opvanghuizen
voor afhankelijke ouderen).

Het is mogelijk om in een gedeeld huis met meerdere generaties te wonen, zoals een begijnhof,
waar mensen elkaar helpen. Maar het is moeilijk omdat je bijvoorbeeld minder solidariteit voelt
met een vriend die te zwaar wordt dan met een seniele ouder: wat is het verschil tussen een
gekozen familie en bloedbanden?

Bij gebrek aan hoop op een leven waarin we in onze diversiteit geaccepteerd zullen worden,
stellen sommigen van ons zich voor om nu te leven en jong te sterven, in plaats van een lang
ellendig levenseinde in de kast. De wetenschap dat er gastvrije plaatsen zouden zijn voor
regenboog senioren zou dit leed verzachten.

Er zijn gemeenschappen van vrouwen, niet alleen lesbiennes, “Baba yaga” die zich verenigen
om samen oud te worden, in dezelfde geest.

Het ouder worden van LGBTQIA+ mensen gaat gepaard met specifieke behoeften waar niet
altijd goed rekening mee wordt gehouden in zorginstellingen: ouder worden met drievoudige
therapie voor mensen die getroffen zijn door HIV, met hormonen of gewoon met het verschil
tussen lichaam en geslacht voor transpersonen, het verwelkomen van partners van hetzelfde
geslacht...

Wie maakt zich zorgen, niet alleen over oud worden, maar vooral over oud worden als homo?
(Zelfs als er maar een tiental handen opstak, kunnen we aannemen dat alle aanwezigen zich
bezorgd voelden, en we waren met honderd!).



Overdracht

In een maatschappij waar alles draait om het zogenaamd traditionele kerngezin, gebeurt de
overdracht van eigendom en herinneringen in de heteroparentale lijn, van vader op zoon, van
moeder op dochter. Maar diversiteit, die in onze streken steeds minder verstrikt raakt, vraagt om
andere manieren van doen.

Er wordt gezegd dat een oude persoon die sterft een bibliotheek is die verdwijnt. Hoe kunnen
we de verhalen bewaren die homoseksuelen niet kunnen vertellen aan kinderen die ze nooit
hebben gehad? Vrienden hebben geen toegang tot de archieven van de overledene, terwijl de
familie van broers en zussen de boeken van hun geliefde niet ronduit verbranden omdat ze die
te zwavelachtig vinden!

Convergentie van strijd: zelfs binnen families bewaren kinderen niet noodzakelijk de archieven
van hun eigen ouders; in instellingen of ziekenhuizen krijgen vrienden geen toegang tot de
stervende om zijn of haar laatste woorden op te halen - ervaren tijdens de COVID-periode;
kortom, dit probleem is niet specifiek voor homoseksuele mensen.

De archieven kunnen worden nagelaten aan de Suzan Daniel Foundation, waar ze beschikbaar
zullen zijn voor het nageslacht.

[lets wat ontbreekt bij CAIF of CARIF en Isabelle Dargent].

Hoe kun je een huis waar je hebt gewoond of een dierbare herinnering nalaten aan je partners,
als zij belast worden met een enorme successierechtenl, terwijl dit voor de kinderen van een
conformistisch gezin niet het geval is - dit is de facto discriminatie van LGBTQIA+ mensen?

Plaatsen om te socialiseren

Als je jonger bent, ben je minder geneigd om naar bars en clubs te gaan, dus waar kunnen
Rainbow Senioren elkaar ontmoeten?

- RainbowAmbassadors praat Café 1e dinsdag van de maand om 15.00 uur in het
RainbowHouse

- Andere RainbowAmbassadors activiteiten

- Cercle des ainés de Tels Quels 3e donderdag van de maand

- En vele andere die u ons ook kunt laten weten!
Ageisme wordt gevoeld vanaf 40 jaar, wat kunnen we zeggen als we 60 of 80 zijn, en niet
alleen voor ons: laten we samenkomen en stoppen met leeftijdsgrenzen op datingapps,
alsjeblieft, en laat mensen stoppen met ons te weigeren, zelfs als we er niet uitzien als de
jonge, slanke godin waar ze van dromen, en dat geldt ook voor hetero's!
Het is jammer dat leeftijdsgebonden grappen ook veel voorkomen onder lesbiennes.
Als we de diversiteit van alle lichamen willen accepteren, laten we dan ook de diversiteit van
alle leeftijden accepteren!
Zie ook het boek van Simone de Beauvoir: Vieillesse #!

Homoparentaliteit
Welke bronnen zijn er beschikbaar over dit onderwerp? [antwoorden niet genoteerd].
Veel homoseksuelen hebben zelf geen kinderen, of hebben hun homoseksualiteit pas op latere
leeftijd ontdekt, en niet altijd met de steun van hun kinderen.

Homo op de begraafplaats

Aan welke aanwijzingen kunnen we zien dat de overledene homo was?



Hoe zit het met oude reactionairen?

Hoe kunnen we contact houden met iemand die reactionaire opmerkingen maakt die we moeilijk
kunnen verteren, ook al komen ze van iemand uit onze gemeenschap?

Het belangrijkste is om gemeenschappelijke kwesties te identificeren: we zijn slachtoffer van
leeftijdsisme en LGBTQIA+fobie, dus laten we onze krachten bundelen tegen deze discriminatie
en laten we niet proberen de ander voor niets te veranderen (en bovendien moeten we allemaal
onze autonomie behouden, nietwaar).

TSFB

Trans* Solidariteitsfonds Belgié https://www.tsfb.be/ is een vereniging die fondsen inzamelt om
transgenders in precaire situaties te helpen, en die al twee wooneenheden beschikbaar heeft
voor slachtoffers die geen onderdak konden vinden in vrouwenopvangcentra. Het kan ook
gebruikt worden voor oudere transgenders in nood.

Laat uit de kast komen

Sommige mensen ontdekken dat ze anders zijn nadat ze een deel van hun leven in de hetero-
patriarchale modus hebben geleefd. Het is niet gemakkelijk, je hebt de codes niet en bovenal
heb je geen sociaal netwerk, je kent niemand die op je lijkt, hoe ontmoet je hen? Dat brengt ons
terug bij het punt dat we eerder maakten over sociale ontmoetingsplaatsen, met de extra
complicatie van leeftijdsgebondenheid.

Sommige mensen die pas laat in hun leven ontdekken dat ze lesbisch zijn, zijn zo doordrenkt
van de heteropatriarchale vooroordelen die ze hun hele leven hebben gekoesterd, dat ze niet
kunnen deelnemen aan de netwerken waar ze anders welkom zouden zijn: ze willen niet
omgaan met deze “heren”, ze willen niet gezien worden in zwoel gezelschap, ze zijn bang dat
ze niet passen in het milieu waarvan ze geleerd hebben de “slechte moraal” te mijden. Het helpt
je niet om in vrede met je identiteit oud te worden.

Onze voorstellingen zijn niet zichtbaar genoeg in de maatschappij.

Je identiteit uitdrukken

Vrouwelijke identiteit: lesbisch met een vrouwelijk uiterlijk. Dit is moeilijker vol te houden
naarmate je ouder wordt, gezien het gebod voor vrouwen om er jong uit te zien.

Alter ego

Sommige mensen hebben een innerlijk alter ego dat hen op de been houdt terwijl ze in de
klerenkast zitten. Praten met dit denkbeeldige personage helpt hen om een identiteit op te
bouwen in een vijandige omgeving.



